
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


De Vos en de Druiven


Een Vos zag op een dag een 
prachtige tros rijpe druiven 
hangen aan een wijnstok, die 
langs de takken van een boom 
was gespannen. De druiven leken 
te barsten van het sap en het 
water liep de Vos in de mond 
terwijl hij er verlangend naar 
staarde.


De tros hing aan een hoge tak en 
de Vos moest ernaartoe springen. 
De eerste keer dat hij sprong, 
miste hij hem volledig. Dus liep hij 
een klein stukje verder weg en 
maakte er een rennende sprong 
van, om opnieuw te kort te 
schieten. 

Keer op keer probeerde hij het, 
maar tevergeefs.


Nu ging hij zitten en keek vol 
afschuw naar de druiven.

"Wat ben ik toch een dwaas", zei 
hij. "Hier ben ik mezelf aan het 



uitputten om een tros zure 
druiven te krijgen die het niet 
waard zijn om ook maar naar te 
gapen."

En vol grote minachting liep hij 
weg.



