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Midzomerdag met Mabel 
Er was eens, in een klein dorp, een jong meisje genaamd 
Mabel. Op een midzomerdag vroeg Mabel's moeder haar 
om haar grootmoeder te bezoeken en haar te helpen 
met wat klusjes. Haar vader weg was en haar kleine 
zusje, Amy, was ziek, ze had koorts, dus kon ze zelf 
niet gaan. Mabel deed dit graag en vertrok met een 
cake, wat boter en 
een fles limonade 
voor haar 
grootmoeder.

Toen Mabel 
arriveerde, hielp ze 
haar grootmoeder 
gretig met de 
dagelijkse taken. Na 
het voltooien van de 
klusjes vroeg haar 
grootmoeder Mabel 
om water uit een put in de buurt te halen, droge takken 
hout te verzamelen voor het vuur en het moederschaap 
te melken. De moeder van Mabel had haar 
gewaarschuwd voor de feeën die in het bos woonden bij 
de put, dus Mabel zorgde ervoor dat ze het advies van 
haar moeder opvolgde.

Terwijl ze water uit de put haalde, zag Mabel een 
kleine dame gekleed in groen en wit - het was de 



koningin van de feeën. Mabel liep voorzichtig met het 
water langs om haar niet te verstoren en de 
feeënkoningin was tevreden. Ze gaf Mabel een 
geschenk: wat Mabel ook deed, ze zou het goed doen, 
en ze zou altijd geliefd zijn.

Vervolgens ging Mabel naar het bos om droge takken 
hout te verzamelen. Ze zorgde ervoor om geen levende 
takken te breken of de hatelijke feeën die in het bos 
woonden te storen. Deze hielden haar steeds 
nauwlettend in de gaten en waren zo onder de indruk 
van haar vriendelijkheid en respect voor hun huis dat ze 
een zilveren cent achterlieten voor Mabel.


Uiteindelijk ging Mabel naar de kudde schapen om de 
moeder te melken. Ze zorgde er ondertussen voor dat 
ze geen aardbeienbloemen plukte of de varens 
plattrapte, zoals haar moeder had geadviseerd. Terwijl 
ze de ooi molk, wenste ze dat haar kleine zusje Amy 
weer sterk en gezond zou worden. Plots hoorde ze het 
geluid van duizend feeën die zich om haar heen 
verzamelden.

De feeën merkten op dat Mabel veel respect voor hun 
huis en leven had getoond en ze besloten haar wens uit 
te laten komen. Ze stemden ermee in haar laatste wens 
te vervullen, namelijk de wens die de gezondheid van 
Amy zou verbeteren. Mabel, vervuld van dankbaarheid, 
keerde terug naar het huis van haar grootmoeder en 
droeg de zegeningen van de feeën met zich mee.

Toen ze haar klusjes had voltooid, ging Mabel terug 
naar haar eigen huis, ze wilde graag het nieuws, van de 
sprookjeszegeningen die ze had ontvangen, vertellen. 



Toen ze aankwam, merkte haar familie op dat haar zus 
Amy een wonderbaarlijk herstel had doorgemaakt. 
Alleen Mabel wist dat dit de feeën te danken was, en ze 
was hen heel dankbaar voor hun hulp.

Vanaf die dag bleef Mabel een vriendelijk, behulpzaam 
en liefdevol meisje. En de drie sprookjeszegeningen die 
ze op die midzomerdag ontving, bleven haar hele leven 
bij haar.



