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Sinterklaas is kwijt (1/14) 
In het kleurrijke land van Sinterklaas en de Pieten 
waren de voorbereidingen voor het grote feest in volle 
gang. Dit jaar leek het werk zwaarder dan ooit. Er 
waren zoveel brieven van kinderen, zoveel wensen en 
zoveel cadeautjes om in te pakken.

Sinterklaas en zijn trouwe helpers werkten dag en 
nacht om alles klaar te krijgen. Maar op een dag, 
slechts een paar weken voor het grote feest, raakte 
Sinterklaas kwijt!

De Pieten zochten overal, van de bakkerij tot het 
inpakstation, maar Sinterklaas was nergens te vinden. 
Alle Speur Pieten gingen hard op zoek. Paniek 
verspreidde zich snel en de pieten wisten niet wat ze 
moesten doen.

Ondertussen zat Sinterklaas verdrietig op de stoomboot, 
kijkend over de eindeloze zee. Hij zuchtte en zei tegen 
zichzelf: "De werkdruk is me te veel. Al die kinderen, al 
die cadeautjes. Ik ben een oude man. Ik ben bang dat 
ik niet alle kindjes blij kan maken dit jaar. En dan maar 
niemand, want ik hou van alle kinderen."

De uren gleden voorbij en de Pieten waren radeloos. 
Totdat één van de Pieten een briljant idee had. "We 
moeten Amerigo vragen om hulp! Hij weet altijd waar de 
Sint is!" riep hij uit.




Met Amerigo's hulp vonden de Pieten Sinterklaas op de 
stoomboot. Ze luisterden met bezorgdheid en begrip 
terwijl de Sint zijn probleem uitlegde.

Ze wisten ook geen raad, maar ze vroegen het direct in 
de Pieten WhatsApp groep. Er was namelijk voor elk 
probleem wel een Piet. En ja hoor, de Techniek Piet had 
een geweldig idee.

"Dit jaar maak ik een cadeautjesfabriek op de 
stoomboot," zei hij enthousiast. "Zo kunnen de Sint en 
de Pieten net een paar dagen extra werken op de 
stoomboot. En dan kunnen we voor alle kindjes de 
cadeautjes afmaken!"

Het plan was perfect! Sinterklaas en de Pieten gingen 
met hernieuwde energie aan de slag, en de Techniek 
Piet begon direct aan de cadeautjesfabriek. En daar 
lieve kinderen, lezen we in het volgende verhaal over 
verder.



