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De cadeautjesfabriek op de 
stoomboot (2/14) 

Techniek Piet was altijd al bekend als een van de slimste 
en handigste Pieten van de hele groep, maar dit jaar 
stond hij voor een speciale uitdaging. Het bouwen van 
een cadeautjesfabriek op de stoomboot! Een taak die 
nog nooit eerder was uitgevoerd.

De verlanglijstjes van de kinderen stroomden binnen, en 
de wensen waren dit jaar gevarieerder en ingewikkelder 
dan ooit. Er waren poppen die konden praten, robots die 
konden dansen, treinen die echt stoom bliezen, en 
boeken die de verhalen voorlazen.

“Dit is een enorme uitdaging”, mompelde Techniek Piet 
in zichzelf. “Elk van deze cadeaus heeft speciale 
onderdelen en grondstoffen nodig. Er is plastic nodig 
voor de autootjes, hout voor de blokken, textiel voor de 
poppen, metaal voor de robots, papier voor de boeken 
en rubber voor de ballen. Ook hebben we verf en lijm 
nodig om alles mooi en vast te maken.”

Techniek Piet krabde zijn hoofd. Hij was slim, maar dit 
was een enorme klus. Hij realiseerde zich al snel dat hij 
een heel team nodig had om zo'n cadeautjesfabriek op 
de stoomboot te bouwen.

Dus riep hij een Bouw Piet, die de fabriek kon 
ontwerpen; een Logistiek Piet, die kon zorgen voor dat 



alles op het juiste 
moment op de juiste 
plek was; een 
Creatieve Piet, die 
nieuwe ideeën voor 
het speelgoed kon 
bedenken; een 
Chauffeur Piet, die al 
het zware vervoer 
kon regelen; een 
Teken Piet, die 
gedetailleerde plannen kon maken; en nog veel meer 
andere gespecialiseerde Pieten.

“Luister allemaal”, zei de Techniek Piet tegen zijn team. 
“Sinterklaas heeft ons nodig dit jaar. Het bouwen van de 
fabriek wordt geen gemakkelijke klus. Iedereen hier 
heeft unieke vaardigheden. Als we dag en nacht 
doorwerken en bovenal samenwerken, dan kunnen we de 
fabriek op tijd afmaken.”

En zo geschiedde. Ze werkten dag en nacht, kwamen 
wel honderd problemen tegen, maar ze leerden van 
elkaar en losten alles samen op. Langzaamaan begon de 
fabriek vorm te krijgen. Het was een wonder van 
technologie, creativiteit, en vakmanschap.

Er waren machines, gevoed door fijne zijden draden, die 
de poppen naaiden. Zeer geavanceerde apparaten die 
robots in elkaar zetten. En productielijnen die hout 
bewerkten, lijmden en verfden voor de treinen. De inkt 
voor de boeken werd gemengd met magie, zodat de 
woorden tot leven kwamen.




De machines zoemden, de Pieten lachten, en de 
stoomboot vulde zich met de prachtigste cadeaus die 
ooit waren gemaakt. Tevreden keek Techniek Piet naar 
zijn fabriek, maar toen vroeg hij zich opeens hardop af: 
“Waarom geeft Sinterklaas eigenlijk ieder jaar 
cadeautjes aan alle kinderen?”

“Dat ga ik je in het volgende verhaal vertellen”, zei 
Sinterklaas.



