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Cocoladeletters (13/14) 

Het was een koude, heldere nacht. De maan verlichtte 
de daken en Sinterklaas en zijn Pieten waren druk bezig 
met het vullen van schoenen met cadeautjes en 
chocoladeletters. Maar er was één groot probleem waar 
ze tegenaan liepen: ze waren de Letter H vergeten te 
bakken!

"Hoe kan dit gebeuren?" mompelde Sinterklaas, terwijl 
hij door zijn lange, witte baard krabde. "Dit is echt een 
probleem, want we hebben veel kinderen met namen die 
met een H beginnen."

Hij dacht aan de blije gezichtjes van kleine Hetty's, 
Hassan's, Hendriks en Helga's die de volgende ochtend 
géén chocoladeletter in hun schoen zouden vinden. Dat 
maakte Sinterklaas verdrietig.

Maar gelukkig had hij vandaag de Slimme Piet 
meegenomen op de daken. Slimme Piet was, zoals zijn 
naam al suggereert, de meest bedachtzame en 
vindingrijke Piet van allemaal. Hij besloot dat hij het 
probleem persoonlijk zou oplossen.

In het holst van de nacht ging hij op weg naar een 
slaperig stadje dat bekend stond om zijn geurige 
chocoladefabriek. De fabriekseigenaar, een vriendelijke 
man die uiteraard lag te slapen, keek verbaasd toen hij 
Slimme Piet zag.

"Wat brengt je hier op dit late uur?" vroeg hij.




Slimme Piet legde snel het probleem uit. Hoe Sinterklaas 
en de Pieten vergeten waren om de Letter H te bakken, 
en dat ze nu veel kinderen teleur zouden stellen.

De fabriekseigenaar, die begreep hoe belangrijk 
Sinterklaas en zijn tradities waren, knikte begrijpend. 
"Ik zal je helpen, Slimme Piet. We hebben misschien 
niet veel 
tijd, maar 
we kunnen 
de Letter 
H nog 
maken."

Samen 
werkten ze 
de hele 
nacht door, 
mengden 
chocolade, goten letters, en lieten ze afkoelen. Ze 
werkten in stilte, met één doel voor ogen: geen enkel 
kind met een H in zijn of haar naam mocht worden 
teleurgesteld.

Bij het ochtendgloren waren de chocoladeletters klaar. 
Slimme Piet bedankte de fabriekseigenaar en haastte 
zich terug naar de stoomboot.

Toen de kinderen die ochtend hun schoenen ontdekten, 
waren ze verrast door de prachtige chocoladeletters 
met een H. De blijdschap in hun ogen raakte het hart 
van Sinterklaas en de Pieten. Ze wisten dat ze het 
probleem hadden opgelost, dankzij de vindingrijkheid van 
Slimme Piet en de hulp van de vriendelijke 
fabriekseigenaar.




En zo ging het feest van Sinterklaas verder, met 
gelukkige kinderen, lachende Pieten en een vleugje 
magie, waardoor zelfs de meest onverwachte problemen 
diep in de nacht konden worden opgelost.



