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Achterblijf Piet vindt Amerigo 
(6/14) 

Na het vertrek van de stoomboot, zucht Achterblijf Piet 
opgelucht. Eindelijk, na al dat harde werken, is het 
kasteel rustig. Zoals altijd blijft hij achter om op het 
kasteel van Sinterklaas te passen. Varen is niets voor 
hem; de gedachte alleen al maakt hem zeeziek.

Achterblijf Piet neemt eerst een welverdiend dutje en 
begint dan aan zijn jaarlijkse ronde door het kasteel om 
op te ruimen. De gangen echoën van de stilte, en de 
kamers zien er leeg en eenzaam uit zonder de pieten.

Als hij bij de stal komt, slaat zijn hart over. Daar staat 
Amerigo, het paard van Sinterklaas, nog rustig in zijn 
stal te wachten! "Oh nee, Amerigo! We zijn je 
vergeten!" roept Achterblijf Piet uit, terwijl paniek in 
zijn stem kruipt.

Amerigo hinnikt zachtjes en kijkt Achterblijf Piet met 
grote ogen aan. "Kun je zwemmen, Amerigo?" vraagt 
Achterblijf Piet wanhopig. Amerigo schudt zijn hoofd, 
alsof hij begrijpt wat Achterblijf Piet vraagt.

"We moeten Sinterklaas achterna," besluit Achterblijf 
Piet, vastberaden. "Hij kan niet zonder zijn paard. We 
nemen de kleine boot en gaan de stoomboot achterna!"

Met trillende handen tuigt Achterblijf Piet Amerigo op 
en leidt hem naar de kleine boot die altijd aan de kade 



ligt. "Ik ben nooit een goede zeeman geweest," mompelt 
hij, "maar voor Sinterklaas doe ik alles."

De reis over de woeste zee is spannend en uitdagend. 
Achterblijf Piet voelt zich ziek, maar de trouwe ogen 
van Amerigo geven hem 
de kracht om door te 
gaan. Na wat een 
eeuwigheid lijkt, zien ze 
eindelijk de stoomboot 
aan de horizon.

"We zijn er bijna, 
Amerigo!" roept 
Achterblijf Piet, blijdschap 
in zijn stem.

Als ze de stoomboot 
bereiken, worden ze 
begroet door geschokte 
en blije gezichten. 
"Achterblijf Piet! 
Amerigo!" roept Sinterklaas uit. "Wat een dapperheid!"

Achterblijf Piet glimlacht zwakjes en zegt: "Ik kon het 
niet laten gebeuren, Sint. Sinterklaas zonder zijn paard 
is als een stoomboot zonder stoom."

Sinterklaas lacht en slaat een arm om Achterblijf Piet. 
"Dankzij jou is alles nu compleet. Je bent niet alleen 
Achterblijf Piet; je bent een Held Piet."

Met Amerigo veilig aan boord en Achterblijf Piet als 
held, vervolgt de stoomboot zijn reis.



