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Een brief voor Sinterklaas 
Het was een koude winterdag in het kleine dorpje 
Zonnendaal. De sneeuwvlokken dansten vrolijk door de 
lucht terwijl de kinderen met opwinding naar het 
treinstation renden. Sinterklaas zou vandaag vertrekken 
naar het verre Spanje, en iedereen wilde hem gedag 
zeggen.

Adriaan, een kleine jongen met een hart zo groot als 
zijn glimlach, was het meest opgewonden van allemaal. 
Hij had dit jaar iets speciaals voor Sinterklaas. In zijn 
zak zat een klein, handgeschreven briefje dat hij wilde 
overhandigen voordat de goedheilig man zou 
vertrekken.

De trein stond al klaar, puffend en steunend, met dikke 
rookwolken uit de schoorsteen. Adriaan zag Sinterklaas 
en zijn trouwe Pieterbaas, klaar om aan boord te gaan. 
Zijn hart bonkte in zijn 
keel toen hij zich een weg 
baande door de menigte.


"Sinterklaas! Sinterklaas!" 
riep Adriaan, zijn hand 
uitgestoken met de brief.

Sinterklaas draaide zich 
om, zijn ogen twinkelden 
toen hij Adriaan zag. 
"Wat is dat, jonge 



vriend?" vroeg hij, zijn stem zo warm als een 
knapperend haardvuur.

"Ik wilde u dit geven voordat u vertrekt, Sinterklaas," 
zei Adriaan, het briefje overhandigend. "Het is een 
bedankje voor alles wat u voor ons doet. En ik heb erin 
gevraagd of u volgend jaar terugkomt!"

Sinterklaas las de brief, zijn ogen vochtig van 
ontroering. Hij omhelsde Adriaan en zei: "Natuurlijk kom 
ik terug, mijn jongen. Voor dappere en lieve kinderen 
zoals jij, zou ik altijd terugkomen."

De treinfluit loeide, en het was tijd voor Sinterklaas om 
te vertrekken. Hij wuifde iedereen gedag, en Adriaan 
wuifde terug, zijn hart vervuld van vreugde.

De trein verdween in de verte, maar de herinnering aan 
die dag bleef voor altijd in Adriaan's hart. Sinterklaas 
had hem niet alleen blij gemaakt met cadeautjes en 
snoep, maar ook met een eenvoudig gebaar van 
vriendelijkheid en liefde.

En zoals beloofd, keerde Sinterklaas het volgende jaar 
terug naar Zonnendaal, met een speciale glimlach voor 
zijn kleine vriend Adriaan, die hem leerde dat de echte 
magie van Sinterklaas niet in de geschenken zit, maar in 
het delen van liefde en vriendelijkheid.



