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De oude heks

Er waren eens twee meisjes die bij hun moeder en 
vader woonden. Hun vader had geen werk en de meisjes 
wilden weg om hun fortuin te zoeken. Een meisje wilde 
in dienst treden en haar moeder zei dat het goed was 
als ze een plek kon vinden. Dus vertrok ze naar de stad.

Ze ging de hele stad door, maar niemand wilde een 
meisje zoals zij. Dus ging ze verder het land in en ze 
kwam bij een plaats waar een oven was waar veel 
brood werd gebakken. En het brood zei: "Meisje, meisje, 
haal ons eruit, haal ons eruit. We zijn al zeven jaar aan 
het bakken en niemand is gekomen om ons eruit te 
halen."

Het meisje haalde het brood eruit, legde het op de 
grond en ging weer op weg. Toen ontmoette ze een koe 
en de koe zei: "Meisje, meisje, melk me, melk me! Zeven 
jaar heb ik gewacht en niemand is me komen melken." 
Het meisje melkte de koe in de emmers die erbij 
stonden. Omdat ze dorst had, dronk ze wat en liet de 
rest achter in de emmers bij de koe. Toen ging ze een 
stukje verder en kwam bij een appelboom die zo vol zat 
met fruit dat zijn takken afbraken, en de boom zei: 
"Meisje, meisje, help me mijn fruit te schudden. Mijn 
takken breken, het is zo zwaar." En het meisje zei: 
"Natuurlijk wil ik dat, jij arme boom." Dus schudde ze 
het fruit eraf, steunde de takken en liet het fruit op de 



grond onder de boom liggen. Toen ging ze weer verder 
tot ze bij een huis kwam.

Nu, in dit huis woonde een heks, en deze heks nam 
meisjes als bedienden in huis. En toen ze hoorde dat dit 
meisje haar huis had verlaten om een dienst te zoeken, 
zei ze dat ze het met haar zou proberen en haar een 
goed loon zou geven. De heks vertelde het meisje wat 
voor werk ze moest doen. "Je moet het huis schoon en 
netjes houden, de vloer en de open haard vegen, maar 
er is één ding dat je nooit mag doen. Je mag nooit in de 
schoorsteen kijken, anders overkomt je iets ergs."

Dus het meisje beloofde te doen wat haar was 
opgedragen, maar op een ochtend toen ze aan het 
schoonmaken was en de heks weg was, vergat ze wat 
de heks zei en keek in de schoorsteen. Toen ze dit deed, 
viel er een grote buidel met geld in haar schoot. Dit 
gebeurde keer op keer. Toen wilde het meisje weer naar 
huis gaan.

Toen ze een eind op weg was, hoorde ze de heks achter 
zich aan komen. Dus rende ze naar de appelboom en 
jammerde:

"Appelboom, appelboom, verstop me alsjeblieft, zodat de 
oude heks me niet kan vinden; als ze me vindt, plukt ze 
me kaal, breekt ze mijn botten, en begraaft ze me 
onder de marmeren stenen."

Dus de appelboom verborg haar. Toen kwam de heks en 
zei:

"Oh mooie boom van mij, oh mooie boom van mij, heb jij 
een meisje gezien dat rondhuppelt met buidels vol met 
geld? Het is mijn geld dat zij heeft gestolen, alles wat ik 
had."




En de appelboom zei: "Nee, oude moeder, ik heb al 
zeven jaar niemand gezien."

Toen de heks een andere kant op was gegaan, ging het 
meisje weer verder, en net toen ze bij de koe kwam, 
hoorde ze de heks weer achter haar aan komen, dus 
rende ze naar de koe en riep:

"Koe, koe, verberg me alsjeblieft, zodat de oude heks 
me niet kan vinden; als ze me vindt, plukt ze me kaal, 
breekt ze mijn botten, en begraaft ze me onder de 
marmeren stenen."

Dus de koe verborg haar.

Toen de oude heks de heuvel op kwam, keek ze om zich 
heen en zei tegen de koe:

"Oh lieve koe van mij, oh lieve koe van mij, heb jij een 
meisje gezien dat rondhuppelt met buidels vol met 
geld? Het is mijn geld dat ze heeft gestolen, alles wat ik 
had."

En de koe zei: "Nee, oude moeder, ik heb al zeven jaar 
niemand gezien."

Toen de heks een 
andere kant op was 
gegaan, ging het 
kleine meisje weer 
verder, en toen ze bij 
de oven was, hoorde 
ze de heks weer 
achter haar aan 
komen, dus rende ze 
naar de oven en riep:

"Oven, oven, verberg 



me, zodat de oude heks me niet kan vinden; als ze me 
vindt, plukt ze me kaal, breekt mijn botten en begraaft 
ze me onder de marmeren stenen."

En de oven zei: "Ik heb geen plaats, vraag het aan de 
bakker," en de bakker verborg haar achter de oven.

Toen de heks kwam, keek ze hier en daar en overal, en 
zei toen tegen de bakker:

"Mijn beste man, mijn beste man, heb je een meisje 
gezien dat rondhuppelt met buidels vol met geld? Het is 
mijn geld dat ze heeft gestolen, alles wat ik had."

Dus de bakker zei: "Kijk maar in de oven." De oude 
heks ging kijken en de oven zei: "Kom binnen en kijk in 
de verste hoek." De heks deed dat, en toen ze binnen 
was, sloot de oven haar deur, en de heks zat lange tijd 
opgesloten in de oven.

Het meisje ging weer op weg en bereikte haar huis met 
haar geldbuidels, trouwde met een rijke man en leefde 
nog lang en gelukkig.

De andere zus bedacht toen dat ze hetzelfde zou gaan 
doen. En ze ging op dezelfde manier. Maar toen ze bij 
de oven kwam en het brood zei: "Meisje, meisje, haal 
ons eruit. We zijn al zeven jaar aan het bakken en 
niemand is gekomen om ons eruit te halen", zei het 
meisje: "Nee, ik weet het niet. Ik wil mijn vingers niet 
branden."

Dus ging ze door totdat ze de koe ontmoette, en de koe 
zei: "Meisje, meisje, melk me, melk me, doe het maar. 
Zeven jaar heb ik gewacht en niemand is gekomen om 
me te melken." Maar het meisje zei: "Nee, ik kan je 
niet melken, ik heb haast", en ging snel verder. Toen 
kwam ze bij de appelboom en de appelboom vroeg haar 



om te helpen met het schudden van de vruchten. "Nee, 
dat kan ik niet; een andere dag misschien wel," en ze 
ging door tot ze bij het huis van de heks kwam.

Nu, haar overkwam haar precies hetzelfde als het 
andere meisje - ze vergat wat haar was verteld, en op 
een dag toen de heks weg was, keek ze door de 
schoorsteen en daar viel een buidel met geld naar 
beneden. Ze dacht dat ze er meteen vandoor moest 
gaan. Toen ze bij de appelboom kwam, hoorde ze de 
heks achter haar aan komen en ze riep:

"Appelboom, appelboom, verstop me alsjeblieft zodat de 
oude heks me niet kan vinden. Als ze me vindt, plukt ze 
me kaal, breekt ze mijn botten en begraaft ze me 
onder marmeren stenen."

Maar de boom antwoordde niet en ze rende verder. 
Even later kwam de heks voorbij en zei:

"Oh mooie boom van mij, oh mooie boom van mij, heb jij 
een meisje gezien dat rondhuppelt met buidels vol met 
geld? Het is mijn geld dat ze heeft gestolen, alles wat ik 
had."

De boom zei: "Ja, oude moeder, ze is die kant op 
gegaan."

Dus de oude heks ging achter haar aan en betrapte 
haar, ze nam haar al het geld van af en stuurde haar 
naar huis, zonder geld, precies zoals ze was gekomen.



