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De gans en het gouden ei 
Er was eens een boer die de mooiste gans bezat die je 
je maar kunt voorstellen. Elke dag dat hij het nest had 
bezocht, had de gans een prachtig, glinsterend, gouden 
ei gelegd.

De boer bracht de eieren naar de markt en begon al 
snel rijk te worden. Maar het duurde niet lang voordat 
hij ongeduldig werd met de gans omdat ze hem maar 
één gouden ei per dag gaf. Hij 
vond dat hij niet snel genoeg 
rijk werd.

Toen de boer op een dag klaar 
was met het tellen van zijn 
geld, kwam het idee bij hem op 
dat hij alle gouden eieren in 
één keer kon krijgen door de 
gans te doden en haar open te 
snijden. Maar toen de daad was 
gepleegd, vond de boer geen 
enkel gouden ei en was zijn 
dierbare gans dood.



