
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

Een aap verzet zich tegen kritiek 
Eens zat er een aap op een boom te rillen van de kou 
terwijl het regende. Op dezelfde boom zat ook een 
vogeltje in zijn nest en keek naar de aap. Het vroeg 
zich af waarom een wezen met handen en voeten zoals 
een mens zou rillen van de kou, terwijl een klein 
vogeltje comfortabel rustte.


Uiteindelijk deelde het zijn gedachte met de aap, die 
antwoordde: "Ik heb niet genoeg kracht om een huis 
voor mezelf te bouwen, maar ik heb wel genoeg kracht 
om jouw huis te vernietigen." En met dat antwoord 
vernielde hij het arme vogelnestje en gooide het samen 
met de jongen eruit.



