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Weer naar school 
Er was eens een kleine jongen die Danny heette, hij was 
erg opgewonden om na de kerstvakantie weer naar 
school te gaan. Hij keek er naar uit om zijn klasgenoten 
en meester te zien. Maar toen hij zijn rugzak inpakte 
en zich klaarmaakte om te vertrekken, voelde hij zich 
een beetje beschaamd. Want weet je, Danny was 
tijdens de vakantie niet op een spannende vakantie 
geweest en had geen speciale uitstapjes gemaakt. 
Eigenlijk had hij niks bijzonders gedaan - hij was 
gewoon thuis met zijn vader en moeder.

Terwijl hij naar school liep, maakte Danny zich zorgen 
over wat de andere kinderen 
zouden denken. Hij was bang 
dat ze hem zouden uitlachen 
omdat hij tijdens de vakantie 
niets leuks had gedaan, en hij 
maakte zich een beetje 
zorgen.

Maar toen hij op school kwam 
en met zijn klasgenoten in de 
kring zat, besefte hij al snel 
dat hij zich nergens voor 
hoefde te schamen. Terwijl de kinderen de kring 
rondgingen om hun verhalen over hun kerstvakantie te 
delen, hoorde Danny over allerlei spannende uitstapjes 
en activiteiten. Sommige kinderen waren op een cruise 



geweest, terwijl anderen waren gaan skiën of 
pretparken hadden bezocht.

Toen Danny aan de beurt was om te vertellen, aarzelde 
hij even, een beetje nerveus. Maar toen haalde hij diep 
adem en vertelde de klas over alle leuke dingen die hij 
tijdens de vakantie thuis had gedaan. Hij vertelde over 
samen koken, wandelen in het bos en albums maken van 
oude foto's. Hij deelde zelfs enkele verhalen van zijn 
grootouders over toen ze jong waren.

Toen Danny klaar was met zijn verhaal, reageerde een 
van zijn klasgenoten, een klein meisje genaamd Sarah. 
"Wow, Danny," zei ze. "Je hebt zoveel geluk dat je 
zoveel tijd met je familie hebt doorgebracht. Mijn 
ouders hebben me naar het huis van mijn oma gestuurd 
en hebben helemaal niet veel aandacht aan me 
besteed."

Andere kinderen knikten instemmend en deelden 
soortgelijke verhalen over het gevoel van buitengesloten 
of genegeerd te worden tijdens de vakantie. En terwijl 
Danny luisterde, besefte hij plotseling dat hij zich 
helemaal niet moest schamen voor zijn familie of zijn 
vakantie. Sterker nog, hij had een geweldige tijd gehad 
en hij had het geluk zo'n hechte en liefdevolle familie te 
hebben.

Vanaf die dag was Danny trots op zijn kerstvakantie en 
alle leuke dingen die hij deed met zijn gezin. En hij 
leerde dat de simpele dingen in het leven soms de meest 
bijzondere van allemaal kunnen zijn.



