
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

Vogel gedachten 
Ik woonde vroeger in een klein huis en ik dacht dat de 
wereld klein en rond was, gemaakt van een lichtblauwe 
schaal. Ik was blij dat ik daar woonde, maar uiteindelijk 
verhuisde ik naar een klein nest. Ik dacht dat de wereld 
van stro was en dat mijn moeder ervoor zorgde.


Op een dag besloot ik het nest te verlaten en te kijken 
wat er nog meer was. Ik vloog voorbij de boom en zag 
dat de wereld eigenlijk uit bladeren bestond. Ik had me 
eerder zo vergist in de wereld. Naarmate ik verder en 
verder vloog, zag ik steeds meer nieuwe dingen en 
uiteindelijk wist ik niet zeker hoe de wereld was 
gemaakt. Geen van mijn buren leek het ook te weten.


