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Ties bereidt zich voor op school

Ties was een nieuwsgierige en avontuurlijke kleine 
jongen die graag nieuwe dingen ontdekte en leerde. Hij 
was erg opgewonden om aan zijn eerste dag op de 
kleuterschool te beginnen, maar hij was ook een beetje 
nerveus. Hij was nog nooit naar school geweest en wist 
niet goed wat hij kon verwachten.

Dus besloten de vader en moeder van Ties hem te 
helpen zich voor te 
bereiden door een routine 
op te bouwen. Ze gingen 
zitten met Ties en 
maakten een lijst van alle 
dingen die hij moest doen 
om zich voor te bereiden 
op de kleuterschool.

Eerst zorgden ze ervoor 
dat Ties alle voorraden 
had die hij nodig had. Ze 
pakten zijn rugzak in met 
een broodtrommel, een 
waterfles en een paar van zijn favoriete speeltjes om 
mee te spelen tijdens de pauzes. Ze zorgden er ook 
voor dat hij schone kleren had voor het geval hij 
overdag vies of nat werd.

Vervolgens hielpen ze Ties met oefenen om zichzelf aan 
te kleden. Ze lieten hem zien hoe hij zijn schoenen, zijn 



jas en zijn tas moest aantrekken. Ties was in het begin 
een beetje wiebelig, maar met een beetje oefening 
kreeg hij het onder de knie.

Daarna oefenden ze hun ochtendroutine. Ze zetten een 
wekker op een eerder tijdstip, zodat Ties genoeg tijd 
zou hebben om zich 's ochtends klaar te maken. Ze 
oefenden het opruimen van zijn slaapkamer, het 
aankleden en het eten van een gezond ontbijt voordat 
ze de deur uitgingen.

Op de eerste dag van de kleuterschool voelde Ties zich 
goed voorbereid. Hij wist precies wat hij moest doen en 
hij had zin om naar school te gaan en nieuwe vrienden 
te maken. Zijn vader en moeder brachten hem naar 
school en gaven hem een dikke knuffel en een kus 
voordat hij naar binnen ging.

Ties had een geweldige eerste dag op de kleuterschool. 
Hij maakte veel nieuwe vrienden, speelde leuke 
spelletjes en leerde veel nieuwe dingen. En aan het 
einde van de dag kon hij niet wachten om zijn vader en 
moeder alles over zijn avonturen te vertellen.

Dankzij de routine was Ties op zijn eerste dag op de 
kleuterschool zelfverzekerd en klaar om te leren. En hij 
wist dat hij met een beetje oefening alles kon!



