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Ollie de brandweerolifant

Ollie de olifant was vastbesloten om brandweerman te 
worden. Hij was altijd gefascineerd geweest door de 
moed en heldhaftigheid van de brandweermannen die hij 
zag toesnellen om branden te blussen en levens te 
redden. Dus toen hij hoorde dat de plaatselijke 
brandweer op zoek was naar nieuwe rekruten, wist 
Ollie dat hij moest solliciteren. Ondanks zijn grootte en 
onhandigheid was Ollie vastbesloten om zichzelf te 
bewijzen. Hij werkte hard op de opleiding en leerde alle 
vaardigheden die hij nodig had om brandweerman te 
worden. Zijn klasgenoten lachten 
hem eerst uit, omdat ze dachten 
dat hij te groot en onhandig 
was om goed te zijn in zijn 
werk. Maar Ollie liet zich niet 
door hun pesterijen raken. Hij 
wist dat hij een aantal speciale 
vaardigheden had die van pas 
konden komen tijdens het werk.

Om te beginnen had Ollie een 
zeer lange en krachtige slurf. Hij 
kon die gebruiken om water te vervoeren en op branden 
te sproeien om ze te blussen. Hij kon de slurf ook 
gebruiken om hoge plaatsen te bereiken en mensen en 
dieren uit brandende gebouwen te redden. En met zijn 
sterke benen en rug kon Ollie zware lasten dragen en 



meerdere mensen tegelijk redden. Ondanks enkele 
uitdagingen en tegenslagen, zette Ollie door en slaagde 
uiteindelijk met vlag en wimpel voor de opleiding. Hij 
vond het geweldig om bij de brandweer te worden 
toegelaten en kon niet wachten om zijn vaardigheden op 
de proef te stellen. Maar toen Ollie bij zijn eerste echte 
brand aankwam, voelde hij een moment van aarzeling. 
Zijn instinct zei hem niet naar binnen te gaan en hij 
verstijfde. Zijn teamgenoten schreeuwden naar hem dat 
hij moest bewegen, maar Ollie was te bang om een stap 
te zetten. Hij voelde zich een mislukkeling en wist zeker 
dat hij iedereen in de steek had gelaten.

Op dat moment hoorde Ollie iemand om hulp roepen. 
Het was een van zijn klasgenoten, dezelfde die hem 
tijdens zijn proeftijd had uitgelachen en uitgescholden. 
De klasgenoot werd in het nauw gedreven door het vuur 
en dreigde levend te worden verbrand. Ollie wist dat hij 
snel moest handelen. Hij haalde diep adem en overwon 
zijn angst. Met het water in zijn slurf stormde hij het 
brandende gebouw binnen en begon de branden te 
blussen. Hij bewoog zich snel en efficiënt en gebruikte 
alle vaardigheden die hij tijdens de training had geleerd. 
Toen hij zijn klasgenoot vond, gebruikte Ollie zijn slurf 
om hem en de familie die hij had proberen te redden op 
zijn rug te tillen. Toen stormde hij met een felle 
vastberadenheid het gebouw uit, de frisse lucht in. Toen 
Ollie uit het gebouw kwam, juichte iedereen hem toe. 
Hij had zijn waarde bewezen en de dag gered. Ollie 
voelde een gevoel van trots en prestatie zoals hij nog 
nooit eerder had gekend. Vanaf die dag wist hij dat hij 
zijn ware roeping als brandweerman had gevonden.


