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Met liefde wakker worden

Er was eens, in een prachtig bos, een doos-schildpad 
genaamd Speedy. Speedy had altijd moeite gehad met 
het vinden van een vrouwelijke partner. Hij stond erom 
bekend behoorlijk ruw te zijn tijdens de paartijd. Hij 
ging achter de vrouwtjes aan en beet ze in de nek, het 
hoofd en de rand van hun schild. Hij ging zelfs zo ver 
dat hij ze op hun rug rolde. Hij was er dan ook nooit in 
geslaagd een partner te vinden. Vorig jaar kreeg 
Speedy een ongeluk en bezeerde hij zijn pootjes. Hij 
bracht de hele winter door met herstellen en besloot 
dat hij voor het nieuwe paarseizoen iets anders zou 
proberen. Hij zou nieuwe verleidingstechnieken 
gebruiken om het hart van een vrouwelijke schildpad te 
winnen. Zodra hij uit zijn winterslaap ontwaakte, ging 
hij aan het werk. Hij versierde de bomen rond het hol 
van zijn potentiële minnaar met romantische hints. Hij 
schreef liefdesbrieven op bladeren en liet ze achter in 
de bomen. Hij bracht bloemen en maakte hartvormige 
voedselstapels voor haar. Hij stopte al zijn moeite en 
toewijding in het maken van de meest romantische en 
perfecte verkering die een vrouwelijke schildpad ooit 
had gezien. Op een dag werd de mooie vrouwelijke 
schildpad, genaamd Myrtle, wakker en ze zag alle 
versieringen die Speedy had opgehangen. Ze was onder 
de indruk en geïntrigeerd. Ze besloot op onderzoek uit 
te gaan en volgde het spoor van romantische hints. 



Uiteindelijk kwam ze Speedy tegen, 
die met open armen op haar stond 
te wachten.

"Oh wauw", zei Myrtle, "wie heeft 
dit allemaal gedaan? Het is 
prachtig.” "Dat deed ik, voor jou 
lieverd. Ik wil een goede indruk op 
je maken", zei Speedy.

"Indruk? Je hebt meer gemaakt dan een indruk, je 
hebt mijn hart sneller doen kloppen. Wie ben 
jij?" ,vroeg Myrtle. "Ik ben Speedy en ik ben mijn hele 
leven op zoek geweest naar een partner zoals jij.” 
"Speedy? Je hebt hier een behoorlijke reputatie, maar 
ik zie dat je veranderd bent. Ik ben Myrtle."

Ze begonnen te praten en elkaar te leren kennen. 
Speedy was charmant, grappig en een goede luisteraar. 
Myrtle merkte dat ze verliefd op hem werd.

Naarmate de dagen verstreken, brachten Speedy en 
Myrtle steeds meer tijd samen door. Ze maakten 
wandelingen in het bos, picknickten bij de rivier en 
knuffelden onder de sterrenhemel. Speedy was teder en 
zorgzaam, en hij vertoonde nooit tekenen van agressie. 
Myrtle was blij en tevreden. Alle andere schildpadden, 
in het bos, waren jaloers op hun relatie. Zoiets hadden 
ze nog nooit eerder gezien. Speedy en Myrtle waren 
het perfecte stel en ze leefden daarna voor altijd teder 
samen. Speedy en Myrtle hadden veel nakomelingen en 
ze leefden allemaal nog lang en gelukkig in het 
weelderige bos. Ze herinnerden alle andere 
schildpadden aan de kracht van ware liefde en 
romantiek.


