
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


Maanmensen

Zie hoe stil het 's avonds is in het huis van de Man in de 
Maan. De moeder van de maan gaat zitten om 
babykousen te breien net zoals 
de mamma's hier. De vader van 
de maan draagt een muts en zit 
te roken, net zoals andere 
papa's. En kijk toch eens wat de 
lieve kleine maanbaby een 
mooie hangmat heeft!

"Byloby!" zingt de maanbaby. 
"Wat schijnt de aarde mooi 
vanavond! Ik schommel graag in 
de hangmat bij het licht van de 
aarde!"

"Ik vraag me af of er iemand 
op aarde leeft", zegt de 
maanmoeder. "Dat zullen we denk ik nooit te weten 
komen", zegt de maanvader.



