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Het vuurwerk achterna

Toen de zon onderging op de kleine eilanden van Kiribati,
kon de jonge Bauro zijn opwinding niet bedwingen. Oud
en Nieuw was nog maar een paar uur weg en hij had de
dagen geteld tot hij het vuurwerk kon bekijken met zijn
beste vriend, een draak genaamd Blaze.

Bauro en Blaze waren altijd al gefascineerd door
vuurwerk. Ze hielden van de kleurrijke explosies en de
luide knallen die de lucht vulden. Dus toen Oud en
Nieuw eindelijk aanbrak, konden ze niet wachten om het
vuurwerk samen te bekijken.

Maar naarmate de nacht vorderde, voelden Bauro en
Blaze zichzelf steeds meer en meer moe worden.
Ondanks hun beste pogingen, vielen ze allebei in slaap
voordat het vuurwerk begon.

De volgende ochtend werden Bauro en Blaze wakker om
te ontdekken dat ze het hele vuurwerkspektakel hadden
gemist. Ze waren allebei teleurgesteld en verdrietig,
omdat ze het meest opwindende deel van de avond
hadden gemist.

Maar Bauro was niet iemand die gauw opgaf. Hij had
een idee. "Blaze, ik weet dat we het vuurwerk hier op
Kiribati hebben gemist, maar we kunnen het nog steeds
zien", zei hij. “"We moeten alleen naar het oosten vliegen
en de infernationale datumgrens oversteken. Het is op
veel plekken op de wereld nog steeds Oud en Nieuw."



De ogen van Blaze lichtten op bij
de gedachte. Hij had altijd al over
de internationale datumgrens
willen vliegen en verschillende
tijdzones willen ervaren. Dus,
zonder aarzeling, vertrokken de
twee op hun reis.

Terwijl ze over de oceaan vlogen,
verwonderden Bauro en Blaze
zich over de prachtige zonsondergang. Ze vlogen steeds
hoger en hoger, en achtervolgden de zon terwijl deze
achter de horizon verdween.

Uiteindelijk arriveerden ze aan de kust van Hawai, net
op tijd voor het vuurwerkspektakel. Ze vonden een
gezellig plekje aan de Kust en installeerden zich om de
show te bekijken.

Terwijl het vuurwerk de lucht vulde met kleuren en
licht, konden Bauro en Blaze niet stoppen met grijnzen.
Ze hadden nog nooit zoiets gezien! Ze keken vol ontzag
toe terwijl het vuurwerk boven hen uitbarstte en de
lucht vulde met een regenboog aan kleuren.

Toen de show voorbij was, vlogen Bauro en Blaze terug
naar huis. Ze voelden nog steeds de opwinding van die
avond. Ze wisten dat ze hun reis over de internationale
datumgrens om het vuurwerk fe zien nooit zouden
vergeten. En ze konden niet wachten om het volgend
jaar weer te doen.




