
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/
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Het katje Stipje 
Er was eens een klein katje dat Stipje heette. Ze was 
heel mooi, met een zachte en zijdeachtige vacht. Als je 
haar aaide, spinde ze tevreden. Stipje was een 
zachtaardig kitten en zou nooit iemand pijn doen met 
haar klauwen, omdat ze ze verborgen hield in haar 
poten. Ze was helemaal wit, met slechts één klein 
vlekje, vandaar haar naam.

Stipje bracht graag tijd door met oma, die vaak breide 
terwijl Stipje dichtbij zat. Stipje keek aandachtig toe 
terwijl het garen in verschillende vormen en patronen 
werd gebreid. Ze verlangde ernaar om met het garen 
te spelen en wenste vaak dat haar oma haar bol garen 
zou laten vallen zodat ze er achteraan kon jagen. En als 
het eindelijk viel, rende Stip er zo snel ze kon 
achteraan, spelend en plezier makend.

Omdat Stip nog een kitten was, had ze nog geen rat 
gevangen. Ze was nog te 
klein en te onervaren om dat 
te doen, maar ze wist dat ze 
ze op een dag zou kunnen 
vangen. Ondertussen was ze 
tevreden met spelen en te 
genieten van haar tijd met 
oma en haar te zien breien.



