
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


Het Stekelvarken en de Slangen

Een Stekelvarken was eens op zoek naar een goed huis. 
Eindelijk vond hij een kleine beschutte grot, waar een 
Slangenfamilie woonde. Hij vroeg hen om de grot met 
hem te delen, en de Slangen stemden vriendelijk toe.

Maar de Slangen wensten al snel dat ze hem geen 
toestemming hadden gegeven om te blijven. Zijn 
scherpe stekels prikten hen bij elke bocht, en tenslotte 
vroegen ze hem beleefd om te vertrekken.


"Ik ben zeer tevreden, dank je," zei het Stekelvarken. 
'Ik ben van plan hier te blijven." En daarmee begeleidde 
hij de Slangen beleefd de deur uit. En om hun huid te 
redden, moesten de Slangen toen wel op zoek naar een 
ander huis.



