Dit verhaal wordt u gratis
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is
onze missie om alle kinderen tfer
wereld gratis toegang fte geven fot
een verscheidenheid aan verhalen. De
verhalen zijn online te lezen,
downloaden en printen en beslaan een
breed scala aan onderwerpen,
waaronder dieren, fantasie,
wetenschap, historie, diverse culturen
en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website
te delen. Wij wensen u heel veel
leesplezier!
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Het melkmeisje en haar emmer

Een melkmeisje was weg geweest om de Koeien te
melken en kwam ferug van het veld met de glanzende
melkemmer, balancerend op haar hoofd. Terwijl ze
verder liep, was haar mooie hoofd bezig met plannen
voor de Komende dagen.

"Deze goede, vette melk,” mijmerde ze, “"zal me genoeg
room geven om te karnen. De boter die ik maak, zal ik
naar de markt brengen, en met het geld dat ik ervoor
krijg zal ik een heleboel eieren kopen, die ik laat
uitbroeden. Hoe leuk zal het zijn als ik straks een tuin
vol mooie jonge Kuikens heb. Als de meidag komf, zal ik
de kuikens verkopen, en van het geld zal ik een mooie
nieuwe jurk kopen om op de kermis te dragen. Alle
Jongemannen zullen dan naar me kijken. Ze zullen naar
me toe komen en ze zullen om mijn hand vragen om met
me fe trouwen. Maar ik zal ze snel
wegsturen en me met andere
belangrijkere zaken bezighouden."
Terwijl ze hier verder over nadacht,
schudde ze minachtend haar hoofd
en de emmer melk viel op de grond.
En alle melk stroomde eruit, en
daarmee verdwenen boter en
eieren en Kuikens en nieuwe Kleding
en alle trots van het melkmeisje.




