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Het etentje van de 
jungledieren 
Er was eens, in een weelderige 
en levendige jungle, een groep 
dierenvrienden die niets liever 
deden dan samen tijd doorbrengen en het oerwoud te 
verkennen. De vriendengroep bestond uit: een slimme 
aap genaamd Mick, een dappere leeuw Leo, een 
vriendelijke olifant Ella en een slimme slang Sam.

Op een dag besloten de dierenvrienden een etentje te 
houden om hun vriendschap te vieren. Iedereen zou hun 
kenmerkende gerecht mee nemen om met de groep te 
delen, oftewel een potluck-diner. Ze nodigden ook al hun 
vrienden en familie uit en vroegen hen om ook een 
gerecht mee te nemen. Het zou één groot feestmaal 
worden! Mick, de slimme aap, besloot een heerlijke 
fruitsalade mee te nemen, gemaakt met allerlei sappige 
en kleurrijke junglevruchten. Hij zorgde ervoor dat hij 
al het favoriete fruit van zijn vrienden gebruikte, zoals 
papaja, mango en banaan. Leo, de dappere leeuw, 
besloot zijn beroemde gegrilde antilopensteaks mee te 
nemen, die altijd een hit waren op zijn leeuwenfeesten. 
Hij was de hele dag bezig met het jagen op de 
sappigste antilope, maar toen besefte hij dat de antilope 
ook was uitgenodigd voor het etentje en dat voelde niet 
goed. Dus ging hij wat cacaobonen plukken en maakte 



een heerlijke chocoladetaart waar iedereen zeker van 
zou genieten. Ella, de vriendelijke olifant, besloot een 
gigantische pan te maken van haar beroemde stoofpotje 
met pinda's en bananen, dat altijd bij iedereen in de 
smaak viel. En Sam, de slimme slang, wilde eerst wat 
lekkere knapperige knaagdieren meenemen, waar de 
slangenkinderen altijd van genoten, maar hij dacht aan 
zijn vriendjes en bedacht zich. Hij besloot 
kokoscocktails mee te nemen! Toen de zon onderging, 
verzamelden de vier dierenvrienden en al hun familie en 
andere vrienden zich rond de potluck-tafel, die was 
opgesteld onder een grote bananenboom in de jungle. 
Ze hadden de tafel versierd met prachtige tropische 
bloemen zoals de Orchidee en Passiebloemen en ze 
hadden wat lichtgevende wormen in potjes gedaan voor 
verlichting. De wormen vonden het niet erg, want ze 
konden nuttig zijn en tegelijkertijd van het diner 
genieten. Het was een prachtig gezicht!

Iedereen zei "ooh" en "ahh" terwijl elk dier hun 
kenmerkende gerecht tevoorschijn haalde en op tafel 
zette. Het jungle etentje was een groot succes en 
iedereen had een leuke tijd gehad met eten en kletsen 
met hun vrienden en nieuwe vrienden maken. Mick, Leo, 
Ella en Sam waren allemaal erg blij dat ze hun speciale 
gerechten met hun vrienden konden delen en hun 
vriendschap op zo'n leuke en heerlijke manier konden 
vieren. Naarmate de nacht vorderde en de sterren 
tevoorschijn kwamen, haalden de dierenvrienden koffie 
en thee rechtstreeks uit de bomen en zaten rond het 
kampvuur te zingen en verhalen te vertellen. Ze wisten 
dat ze altijd de beste vrienden zouden blijven.


