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Een avondje in Londen met een
dinosaurus

Er was eens in het Natuurhistorisch museum in Londen
een heel bijzondere dinosaurustentoonstelling. De
tentoonstelling bevatte een levensgroot model van een
Stegosaurus, compleet met zijn kenmerkende platen en
stekelige staart.

Iedereen die naar het museum kwam, was dol op de
Stegosaurus-tentoonstelling. Ze verwonderden zich over
zijn grootte en onderzochten
elk detail van zijn geschubde
huid. Maar ze wisten niet dat
de Stegosaurus meer was dan
alleen een model.
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'S Nachts, foen het museum
gesloten was en alle bezoekers
naar huis waren, kwam de
Stegosaurus tot leven. Hij
strekte zijn benen en gaf een
machtig gebrul, klaar om de stad Londen te verkennen.
De Stegosaurus dwaalde door de lege museumzalen,
langs rijen oude voorwerpen en torenhoge
tentoonstellingen. Hij tuurde door de ramen naar de stad
buiten en vroeg zich af welke avonturen hem fe
wachten stonden.



Eindelijk vond de Stegosaurus zijn weg naar buiten en
liep de straten van Londen in. Hij dwaalde langs de Big
Ben, de London Eye en Buckingham Palace, allemaal
verlicht in de nacht.

Terwijl hij ronddwaalde, kwam de Stegosaurus allerlei
soorten dieren tegen, zowel grote als kleine. Het
begroette een vossenfamilie, speelde apporteren met
een groep honden en hielp zelfs een verdwaalde kitten
de weg naar huis te vinden. Ondanks zijn grootte, bijna
zeven meter hoog, was de Stegosaurus een vriendelijk
en zachtaardig wezen, en iedereen die hij ontmoette
werd er verliefd op. Hij at geen andere dieren, dus ze
waren niet bang voor hem, hij kauwde graag op planten
en bloemen.

Elke keer dat de dinosaurus een persoon passeerde,
stond hij stil in de schaduw en de mensen schudden hun
hoofd en dachten dat ze gewoon slaperig waren en
liepen snel verder naar huis. Want hoe zou het kunnen?
Een dinosaurus in de stad?

Eindelijk, toen de dageraad naderde, wist de
Stegosaurus dat het tijd was om terug te gaan naar
het museum. Hij baande zich een weg ferug door de
lege straten en keerde terug naar zijn tentoonstelling,
net op tijd voor de opening van het museum voor die
dag.

De bezoekers die die dag de Stegosaurus kwamen
bekijken waren verbaasd hoe levensecht hij eruit zag.
Ze hadden geen idee dat de dinosaurus de hele nacht



de stad had verkend en nieuwe vrienden had gemaakt.
En zo bleef de Stegosaurus in het museum wonen, 's
nachts fot leven komend om de wereld te verkennen,
altijd klaar voor zijn volgende avontuur.

Hij had een geweldige tijd met het verkennen van
Londen en niemand kwam er ooit achter dat de
dinosaurus echt was, behalve zijn dierenvrienden. Maar
toen was het tijd om verder te gaan. Zijn volgende stad
om te verkennen zou zijn...Parijs!



