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Een Kerstverhaal Over 
Vriendschap

Er was eens, op een koude en donkere kerstavond, een 
eenzame straatkat die door de stad dwaalde. Hij was 
hongerig en koud, en verlangde naar de warmte en het 
comfort van een thuis. Terwijl hij langs de ramen van de 
huizen liep, kon hij families zien, die samen aan tafel 
zaten en genoten van een warm maal. Hij verlangde 
ernaar om bij hen te zijn, maar elke keer als hij aan de 
deur krabde, weigerden de mensen hem binnen te laten 
of joegen hem weg.

De straatkat probeerde wat eten te vinden in een 
vuilnisbak bij een restaurant, maar de mensen daar 
joegen hem ook weg. Hij vervolgde zijn reis en voelde 
zich steeds hopelozer en steeds eenzamer.

Terwijl de nacht kouder en donkerder werd, zag hij een 
groep straatkatten die samen achter een vuilnisbak 
zaten en een maaltijd deelden. De kat naderde hen, in 
de hoop met hen mee te doen, en wat eten, warmte en 
comfort te vinden.

Maar zodra de andere katten hem zagen, vielen ze hem 
aan en joegen hem weg. De straatkat rende zo hard als 
hij kon en voelde zich meer gekwetst en nog eenzamer 
dan ooit tevoren. Hij begreep niet waarom de andere 
katten hem niet in de buurt wilden hebben, en hij begon 



zich af te vragen of hij ooit een plek zou vinden waar 
hij zich thuis zou voelen.

Net toen hij op het punt stond het op te geven, zag de 
straatkat, door het raam, een oude vrouw. Ze zat alleen 
aan tafel en at haar maaltijd. De kat voelde een 
sprankje hoop in zijn hart en besloot het nog één keer 
te proberen. Hij begon te miauwen en te krabben aan 
de deur, in de hoop aandacht van de vrouw te krijgen.

Maar de vrouw was een beetje doof en hoorde de kat 
niet roepen. Dus, met zijn laatste beetje energie, begon 
de straatkat te dansen en te springen voor het raam. 
Uiteindelijk merkte de vrouw hem op en haar hart werd 
warm. Ze opende de deur en nodigde de kat uit om 
binnen te komen.

Samen zaten de vrouw en de kat aan tafel en genoten 
van een warm maal. Ze nestelden zich tegen elkaar aan 
en vielen in slaap, en voor het eerst, sinds lange tijd, 
voelde de straatkat zich gelukkig en tevreden. Vanaf die 
dag waren ze de beste vrienden en ze voelden zich 
nooit meer alleen!



