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De magie van kerstlampjes

Er was eens, in een klein stadje verstopt in de heuvels,
een oude oma die alle dagen alleen thuis zat. Ze was
eenzaam en de dagen leken eindeloos te duren.

Maar op een dag, toen Kerstmis naderde, merkte de
oude oma dat haar jonge buren aan de overkant van de
straat hun huis en tuin begonnen te versieren met
prachtige kerstlichtjes. Elke avond ging ze bij het raam
zitten en keek naar de lichtjes die twinkelden en
dansten, ze vulden haar hart met warmte en vreugde.

De lichtjes brachten gelukkige herinneringen terug van
haar jeugd, foen ze Kerstmis vierde met haar familie.
Ze versierden hun huis samen en de hele buurt kwam
Kijken naar hun lichtjes. Het was een tijd van lachen en
samenzijn, en de oude oma miste het vreselijk.

Op een avond besloot ze naar het huis van de familie te
lopen en hen te bedanken voor de vreugde die hun
lichtjes haar brachten. De familie was ontroerd door
haar vriendelijke woorden en ze realiseerden zich dat
de oude oma eenzaam was. Ze nodigden haar uit om
mee te doen aan het kerstdiner en vanaf toen was ze
elke vrijdag welkom voor het diner.

De oude oma was verrukt. Ze hield ervan om tijd door
te brengen met de familie, naar hun verhalen te



luisteren en de hare te delen. Ze vertelde hen over haar
Jeugd en de gelukkige herinneringen die ze had aan
Kerstmis met haar familie. De familie luisterde met
grote aandacht en ze hadden allemaal een geweldige
tijd samen.

Vanaf toen was de oude oma niet langer eenzaam. Ze
had een nieuwe familie om haar dagen mee door te
brengen en de kerstlicht jes brachten haar elke avond
vreugde. Ze was dankbaar voor de vriendelijkheid van
haar jonge buren en voor de vreugde die ze haar
brachten.



