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De kleuterschool voor 
boerderijdieren

Er was eens, op een boerderij ver, ver weg, een groep 
jonge dieren die allemaal erg opgewonden waren om 
aan hun eerste dag op de kleuterschool te beginnen. Er 
was een varken genaamd Penelope, een kip genaamd 
Chuck, een schaap die Shirley heette, een paard Henry 
en een koe Clarabelle.

Deze vijf kleine dieren waren een behoorlijke bende 
deugnieten. Ze hielden ervan om te spelen en plezier te 
hebben, en ze haalden altijd kattenkwaad uit. Toen ze 
die ochtend naar de kleuterschool liepen, konden ze niet 
wachten om te zien wat voor avonturen ze zouden 
beleven. Toen ze bij de kleuterschool aankwamen, 
werden ze begroet door twee vriendelijke leraren, 
mevrouw Schaap en meneer Varken. Ze brachten de 
dieren naar de klas, waar veel speelgoed en spelletjes 
waren om mee te spelen.

In het begin waren de dieren wat wild en baldadig. Ze 
renden door het klaslokaal, gooiden blokken omver en 
botsten tegen elkaar. Mevrouw Schaap en meneer 
Varken moesten flink hun best doen om de groep 
levendige dieren onder controle te krijgen.

Naarmate de dag vorderde, kwamen de dieren steeds 
meer in de problemen. Shirley het schaap bleef 
mevrouw Schaap door het klaslokaal volgen. Elke keer 



dat mevrouw Schaap zich 
omdraaide, stond Shirley 
vlak achter haar, blatend en 
kwispelend.

Clarabelle de koe bleef 
drinken uit de waterfontein 
en kauwde op de papieren 
knutsels. Chuck de kip kon 
het niet laten om alle 
snacks uit de voorraadkast 
op te eten. Henry het paard 
onderbrak de les voortdurend door luid brullend rond te 
rennen en Penelope het varken probeerde steeds de klas 
uit te sluipen om buiten in de modderpoelen te gaan 
spelen. Maar ondanks hun ondeugende gedrag hadden 
de dieren het naar hun zin. Ze lachten en speelden en 
leerden nieuwe dingen. Ze schilderden en zongen liedjes 
en deden zelfs een dutje.

Naarmate de dag vorderde, begonnen de dieren tot rust 
te komen en naar hun leraren te luisteren. Ze werkten 
hard en letten goed op, en ze waren trots op alle 
nieuwe dingen die ze leerden.

Toen het tijd was om naar huis te gaan, waren de dieren 
verdrietig om hun nieuwe vrienden en leraren achter te 
laten. Maar ze waren opgewonden om de volgende dag 
terug te komen naar de kleuterschool en nog meer 
plezier en avonturen te beleven.

Dus zwaaiden ze mevrouw Schaap en meneer Varken 
gedag en gingen op weg naar huis, uitkijkend naar alle 
geweldige dingen die ze de komende dagen zouden 
leren en doen.


