
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


De Zwaluw en de Kraai

De Zwaluw en de Kraai hadden op een dag ruzie over 
hun verenkleed.


De Zwaluw zei: "Kijk eens naar mijn helderwitte donzige 
veren. Jouw zwarte stijve veren zijn het niet waard om 
te hebben. Waarom kleed jij je niet beter? Toon een 
beetje trots!”


"Jouw veren doen het misschien heel goed in de lente", 
antwoordde de Kraai, "maar ik kan me niet herinneren 
jou ooit in de winter te hebben gezien, en dan genieten 
wij kraaien het meest."



