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De Sheeuwman en de
Sheeuwvrouw

Er was eens, op de Noordpool, de grootste sneeuwman
ter wereld. Hij was een zachtaardige reus, maar hij was
ook heel sterk en dapper. Zijn taak was om het huis van
de Kerstman te bewaken, om het te beschermen tegen
kwade geesten die het misschien zouden willen schaden.
De sneeuwman hield van zijn werk en nam het heel
serieus. Hij stond dag en nacht op wacht, waakte over
het huis en hield het veilig. Maar dit jaar gebeurde er
iets heel bijzonders met de sneeuwman.

Op een dag, terwijl hij op
wacht stond, zag hij een
prachtige reuze
Sneeuwvrouw voorbij
lopen. Ze was bijna zo
groot als hij en ze was de
mooiste sneeuwvrouw die
hij ooit had gezien. De
sneeuwman was meteen
verliefd en hij wist dat hij
haar moest ontmoeten.
Dus hij volgde haar en al
gauw kwam hij bij haar huis. Ze begonnen te praten en
de sneeuwman ontdekte dat ze zo veel gemeen hadden.




Ze hielden allebei van de Noordpool en ze hielden
allebei van het doorbrengen van hun dagen in de
sneeuw.

Voor je het wist, waren de sneeuwman en de
sneeuwvrouw erg Verliefd op elkaar. Ze brachten elke
dag samen door en ze waren gelukkiger dan ooit.
Maar terwijl de sneeuwman afgeleid was door zijn
nieuwe liefde, zag een kwade geest genaamd de
Curmudgeon zijn kans schoon. De Curmudgeon was een
gemene en Kwaadaardige geest en hij haatte Kerstmis.
Hij besloot dat hij dit jaar Kerstmis voor iedereen zou
verpesten door al het speelgoed te stelen wat de
Kerstman maakte voor de lieve jongetjes en meisjes.
De elfen die voor de Kerstman werkten, waren erg
bezorgd toen ze ontdekten dat het speelgoed
verdwenen was. Ze wisten dat ze iets moesten doen,
maar ze wisten niet wat. Dus ze gingen naar de
sneeuwman en vroegen om zijn hulp.

In eerste instantie was de sneeuwman aarzelend. Hij
ging diezelfde dag trouwen met de sneeuwvrouw en hij
wilde haar niet alleen laten. Maar toen hij hoorde dat
het speelgoed in gevaar was, wist hij dat hij moest
handelen.

Dus de sneeuwman en de sneeuwvrouw gingen samen op
zoek naar de Curmudgeon en het gestolen speelgoed.
Ze waren nog sterker en sneller dan voorheen, omdat
ze samen als team werkten.



Ze zochten overal op de Noordpool en uiteindelijk
vonden ze de Curmudgeon die zich verstopte in een grot.
De sneeuwman en de sneeuwvrouw confronteerden hem
en ze konden het speelgoed terugkrijgen.

Dankzij de sneeuwman en de sneeuwvrouw werden alle
kerstcadeaus gered en iedereen aan de Noordpool en de
rest van de wereld had een geweldige tijd. De
sneeuwman en de sneeuwvrouw leefden gelukkig samen,
waakten over het huis van de Kerstman en hielden het
veilig van kwade geesten die het misschien zouden
willen schaden.



