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De Kleine Schaatser Die Het Kon

Er was eens een klein meisje genaamd Lily die ervan 
droomde om een kunstschaatser te worden. Ze hield van 
de gratie en schoonheid van het glijden over het ijs, het 
draaien en tollen in de oogverblindende schijnwerpers. 
Vanaf het moment dat ze oud genoeg was om te lopen, 
was Lily gefascineerd door kunstschaatsen. Ze hield 
ervan hoe de kunstschaatsers soepel over het ijs 
glijden, draaien en springen met gemak.

Lily wist dat ze meer dan alles ter wereld een 
kunstschaatser wilde worden. Ze smeekte haar ouders 
om een paar schaatsen voor haar te kopen, en 
uiteindelijk gaven ze toe. Ze was door het dolle heen 
van opwinding en kon niet wachten om het ijs op te 
gaan. Maar ondanks haar passie en toewijding, had Lily 
moeite om overeind te blijven. Elke keer als ze op het 
ijs stapte, merkte ze dat ze viel en struikelde, niet in 
staat om haar evenwicht te bewaren.

Haar ouders en coaches probeerden alles om haar te 
helpen beter te worden, van het geven van een stoel om 
aan vast te houden, tot het vasthouden van haar hand 
terwijl ze schaatste. Maar wat ze ook deden, Lily leek 
maar niet rechtop te kunnen blijven staan. Ze voelde 
zich gefrustreerd en ontmoedigd en vroeg zich af of 
haar droom om een kunstschaatser te worden buiten 
bereik was. Maar toen, op een nacht, gebeurde er iets 
magisch. Lily lag in haar bed diep in slaap toen ze 



bezocht werd door een 
prachtige ijsfee. De fee had 
lange, golvende haren en 
vleugels die glinsterden als 
diamanten. Ze vertelde Lily 
dat het geheim om over het 
ijs te glijden was om los te 
laten.

Lily was verward. Ze had 
zo hard geprobeerd om vast 
te houden, om rechtop te 
blijven staan en om niet te vallen. Maar de fee legde uit 
dat de sleutel tot succes soms is om op jezelf te 
vertrouwen en je angsten los te laten.

De volgende dag ging Lily naar de ijsbaan met een 
nieuwe vastberadenheid. Ze dacht aan de woorden van 
de fee en nam een diepe ademhaling, sloot haar ogen en 
liet haar angsten los. Ze voelde het ijs onder haar 
ijzers, en voor het eerst gleed ze soepel en gracieus, 
draaiend en tollend met gemak.

De mensen op de ijsbaan waren verbaasd over Lily's 
transformatie. Ze juichten en applaudisseerden, terwijl 
ze de mooiste figuren schaatste die ze ooit hadden 
gezien. Lily straalde van trots en vreugde, beseffend dat 
de woorden van de fee waar waren. Alles wat ze moest 
doen was loslaten en in zichzelf vertrouwen.

Vanaf die dag bleef Lily zichzelf verbeteren en groeien 
als kunstschaatser, uiteindelijk werd ze kampioen en 
vervulde ze haar droom. En elke keer als ze het ijs 
opstapte, herinnerde ze zich de wijze woorden van de 
magische ijsfee, en liet ze haar angsten en twijfels los.


