
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 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De Ezel En De Lading Zout

Een Koopman dreef zijn Ezel, met 
een zware lading zout, van de kust 
naar huis. Hij kwam bij een rivier die 
werd doorkruist door een ondiepe 
doorwaadbare plaats. Ze waren 
deze rivier al vele malen, zonder 
ongelukken, overgestoken. Maar 
deze keer gleed de Ezel halverwege 
uit. Toen de Koopman hem eindelijk 
overeind kreeg, was veel van het 
zout gesmolten. Blij verheugd 
merkte de Ezel dat zijn last veel lichter was geworden. 
Hij bracht die dag zijn reis vrolijk ten einde. De volgende 
dag ging de Koopman nog een lading zout halen. Op weg 
naar huis liet de Ezel zich met opzet in het water vallen 
en ontdeed zich van het grootste deel van zijn last. Hij 
herinnerde zich nog goed wat er de dag ervoor met de 
last gebeurd was, bij de doorwaadbare plaats…. De boze 
Koopman draaide zich onmiddellijk om en dreef de Ezel 
terug naar de kust. Daar laadde hij twee grote manden 
met sponzen op zijn rug. Bij de doorwaadbare plaats liet 
de Ezel zich weer omvallen. Maar toen hij overeind 
krabbelde, was het een zeer troosteloze Ezel die zich 
naar huis sleepte. Zijn last was nu tien keer zwaarder 
dan voorheen. Sponzen, volgezogen met water, zijn 
namelijk heel zwaar!


