
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


De Eenzame Rozenplukker

Er was eens een rozenplukker genaamd Mark. Mark 
woonde in een klein dorp en bracht zijn dagen door met 
het plukken van rozen uit een prachtig veld. Mark hield 
van zijn werk en stond bekend als de beste 
rozenplukker van het dorp. Maar Mark was de laatste 
tijd erg eenzaam. Hij was namelijk onlangs gescheiden 
van de liefde van zijn leven en hij miste haar vreselijk.

Toen Valentijnsdag naderde, werd Mark nog verdrietiger. 
Hij stelde zich voor hoe alle tortelduifjes in het dorp 
rozen voor elkaar kochten en daardoor miste hij de 
liefde van zijn leven nog meer. Dus op een dag besloot 
Mark elke roos uit het veld te plukken en ze in zijn 
vrachtwagen te leggen. Hij reed vervolgens met zijn 
vrachtwagen naar een afgelegen locatie en verstopte 
hem daar.

De volgende dag was het Valentijnsdag en in alle winkels 
in het dorp waren de rozen uitverkocht. De tortelduifjes 
waren wanhopig en konden geen rozen vinden om aan 
elkaar te geven.

Mark zat, buiten zijn huis, toe te kijken hoe de 
dorpelingen rondrenden op zoek naar rozen. Maar hij 
weigerde iemand te vertellen wat hij met de rozen had 
gedaan. Hij had het gevoel dat het niemand iets kon 
schelen hoe hij zich voelde, zij konden alleen maar aan 
de rozen denken.




Later die dag zag een klein meisje, genaamd Lily, Mark, 
verdrietig, buiten zitten. Ze ging naar hem toe en vroeg 
wat er aan de hand was. Mark aarzelde in eerste 
instantie, maar uiteindelijk stelde hij zich open voor Lily 
en vertelde haar over zijn verdriet.

Lily luisterde geduldig en probeerde Mark te troosten. 
Ze vertelde hem dat het oké was om verdrietig te zijn 
en dat ze er voor hem was. Dit maakte Mark aan het 
huilen en hij voelde zich opgelucht.

Samen gingen Lily en Mark naar de locatie waar Mark 
de vrachtwagen vol rozen had verstopt. Ze haalden de 
vrachtwagen op en brachten de rozen terug naar het 
dorp.

De dorpelingen waren dolblij de rozen te zien en ze 
bedankten Mark en Lily voor het terugbrengen van de 
rozen. Valentijnsdag werd gered en Mark voelde zich 
weer gelukkig, wetend dat er nog steeds vriendelijkheid 
in de wereld was.





