
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


Dankjewel, water!

Er was eens een kleine jongen die erg dorstig was. Hij 
ging naar een pomp en dronk gretig het water dat eruit 
kwam. De kleine jongen was heel beleefd en bedankte 
de pomp voor het water. Maar 
de pomp zei: "Ik ben niet 
degene die je moet bedanken. 
Ik help alleen het water te 
laten stromen.” De kleine jongen 
was nieuwsgierig en vroeg 
waar het water vandaan kwam. 
De pomp vertelde hem dat het 
water uit een bron op de 
heuvel kwam. De kleine jongen 
bedankte de bron voor het water. Maar de bron zei: 
"Bedank me niet, ik heb de hulp van regen en dauw 
nodig om je water te geven."

Dus de kleine jongen bedankte de regen en de dauw. 
Maar ze zeiden: "Bedank ons niet, we hebben de zon 
nodig om je water te geven." De kleine jongen bedankte 
de zon voor het water. Maar de zon zei: "Bedank me 
niet, ik heb het water uit de oceaan gehaald."

De kleine jongen bedankte de oceaan voor het water. 
Maar de oceaan zei: "Bedank mij niet, bedank degene 
die alles heeft gemaakt, die ons alle goede dingen 
geeft." De kleine jongen nam zijn pet af en zei: 
"Bedankt natuur, voor het water en alle goede dingen."


