
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/
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Bianca zakt door het ijs 
Er waren eens, in een land van sneeuw en ijs, twee 
beste vrienden, genaamd Bianca en Douglas. Ze deden 
niets liever dan schaatsen op het bevroren meer. Elke 
dag na school trokken de vrienden hun schaatsen aan 
en gleden over het gladde, witte oppervlak. De vrienden 
hielden van het ijs, maar ze wisten ook dat het 
verraderlijk kon zijn. Door de jaren heen hadden ze 
veel geleerd over het ijs. Ze wisten dat nieuw ijs 
sterker is dan oud ijs. Ze wisten dat stromingen onder 
water het moeilijk kunnen maken om stevig ijs te 

vormen. Ze wisten dat 
onbewolkte, sneeuwloze dagen 
het beste waren om te 
schaatsen, want sneeuw voegt 
gewicht toe en vertraagt de 
vorming van ijs. En hun moeders 
waren heel streng, elk jaar 
moesten Bianca en Douglas een 
preek aanhoren over hoe ze 
zichzelf konden redden als ze 

ooit door het ijs zouden zakken. De kinderen hadden 
vertrouwen in zichzelf en hun kennis en waren nooit 
bang om het ijs op te gaan.

Op een koude winterdag besloten Bianca en Douglas wat 
verder te schaatsen dan normaal. Ze waren goed 
voorbereid, ze hadden elk een rugzak met een touw, 



een thermoskan met warme chocolademelk, een 
dekentje en een volledig opgeladen telefoon. Ze gleden 
en draaiden, zonder op te letten hoe ver ze waren 
geschaatst. Plots voelde Bianca dat het ijs onder haar 
begon te barsten. "Douglas, we moeten terug naar de 
kant! Het is hier niet veilig", zei Bianca kalm tegen haar 
vriend, maar het was te laat. Ze zakte door het ijs en 
belandde in het ijskoude water. Douglas, die wat verder 
weg was, zag zijn vriendin in het wak vallen en kwam 
meteen in actie.

Terwijl ze worstelde om haar hoofd boven water te 
houden, herinnerde Bianca zich wat haar moeder haar 
had verteld: probeer niet te zwemmen maar te drijven, 
probeer je energie en lichaamswarmte te behouden. 
Beheers je ademhaling, de schok van het koude water 
kan gemakkelijk leiden tot hyperventilatie en paniek 
waardoor je kans om veilig uit het water te komen 
kleiner wordt. Dus Bianca bleef kalm en ademde 
langzaam en diep in. En het allerbelangrijkste, probeer 
jezelf in een horizontale drijfpositie te krijgen. Trap 
vervolgens zo hard als je kunt om te proberen jezelf 
horizontaal op het ijs te laten glijden.


Dus schopte Bianca met haar benen en gebruikte haar 
armen om zichzelf uit het water en het ijs op te 
trekken. Douglas had ondertussen om hulp gebeld en 
haalde toen het lange touw uit zijn rugzak. Hij ging op 
het ijs liggen om zijn gewicht te verdelen en probeerde 
zo goed mogelijk uit de buurt van het gat te blijven. 
Bianca pakte het touw en langzaam maar zeker kwam 
ze uit het water. Douglas nam haar snel mee naar de 



kant. Daar bood hij haar droge kleren aan, sloeg de 
dekens om haar heen en gaf haar warme chocolademelk 
te drinken. Hulp arriveerde kort nadat de kinderen aan 
land waren gekomen en ze namen snel zowel Bianca als 
Douglas mee om hun vitale functies te controleren. Ze 
waren allebei ok en gingen diezelfde dag naar huis.

Gelukkig waren de kinderen goed voorbereid en wisten 
ze precies wat ze moesten doen. Ze bleven kalm. Maar 
ze realiseerden zich dat ze heel, heel veel geluk hadden 
gehad. Het enge incident schrikte hen niet af van 
schaatsen en het ijs. Ze gingen dezelfde week weer 
schaatsen, maar hielden hun ogen open voor gevaar.



