
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De ezel en de leeuw 
Een leeuw en een ezel besloten om samen te jagen. 
In hun zoektocht naar prooi kwamen de jagers een 
aantal wilde geiten tegen in een grot en begonnen 
plannen te maken om ze te vangen. De ezel zou de 
grot in gaan en de geiten eruit jagen, terwjil de 
leeuw bij de uitgang zou staan om ze te vangen.


Het plan werkte perfect. De 
ezel was zo angstaanjagend 
in de grot, schoppend met zijn 
benen en zo hard balkend als 
hij kon, dat de geiten in 
paniek de grot uitrenden, en 
vielen ten prooi aan de leeuw.


De ezel kwam trots de grot uitlopen.


"Zag je hoe hard ze wegrenden?" zei hij.


"Ja, zeker", antwoordde de leeuw, "en als ik jou en 
je soort niet zou kennen, was ik absoluut ook 
weggerend."


