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De Wolf en zijn Schaduw

.Op een avond verliet een Wolf zijn hol. Hij had een 
opperbest humeur en enorme honger. 

Terwijl hij vrolijk rende, wierp de ondergaande zon zijn 
schaduw ver op de grond. Het leek alsof de Wolf 
honderd keer groter was dan hij in werkelijkheid was.


"Wel," riep de Wolf trots uit, "kijk eens hoe enorm 
groot ik ben! Stel dat ik op de loop moet gaan voor zo’n 
nietige Leeuw, dan zal ik hem toch eens laten zien wie 
er geschikt is om Koning te zijn, hij of ik!”

Op dat moment verduisterde een hele grote schaduw 
hem helemaal. Het volgende moment sloeg de Leeuw de 
Wolf neer, met slechts één enkele slag van zijn klauwen.



