
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De Wolf en het Schaap 
Een wolf was zwaargewond geraakt in een gevecht met 
een beer. Hij kon zich niet meer bewegen en kon zijn 
honger en dorst daardoor niet stillen. Toen er een 
schaap voorbij zijn schuilplaats liep, riep hij hem na.

“Haal alsjeblieft wat water voor me”, smeekte de wolf, 
“dan kom ik misschien weer op krachten en kan ik wat 
fatsoenlijks eten.”


“Wat fatsoenlijks eten!” zei het schaap. “Je bedoelt mij 
zeker. Als ik jou nu wat te drinken breng, eet je mij 
zometeen op en spoel je de restjes weg met het water 
dat ik jou heb gebracht. Van mij krijg je helemaal niets!”



