
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De Reizigers en de Zee 
Twee reizigers liepen langs de kust van de zee. In de 
verte zagen ze iets op de golven deinen.


“Kijk”, zei één van hen, “een machtig schip met grootse 
schatten uit verre landen komt aangevaren.”


Het deinende object kwam steeds dichter bij de kust.


“Nee”, zei de ander, “dat is geen schatschip. Het is een 
vissersboot met de vangst van 
de dag!”


Weer kwam het deinende 
object dichterbij. En de golven 
spoelden het op het zand.


“Het is een kist met goud!” 
riepen ze euforisch. Beide 
reizigers renden naar het 
strand, maar daar vonden ze 
niets anders dan een, met 
water doordrenkt, stuk hout.



