
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro


De Plataan

Twee reizigers, wandelend in de middagzon, zochten de 
schaduw op van een hele grote en hele brede boom, om 
daaronder even uit te rusten. Terwijl ze omhoog lagen 
te kijken tussen het aangename bladerdek door, zagen 
ze dat het een Plataan was.


"Hoe nutteloos is deze 
Plataan", zei één van hen. 
"Het draagt geen enkele 
vrucht en dient alleen om de 
grond met bladeren te 
bezaaien.”


"Ondankbare wezens!" zei 
een stem uit de Plataan. “Je 
ligt hier in mijn verkoelende 
schaduw, en toch zeg je dat 
ik nutteloos ben! Hoe 
ondankbaar! “


“O, Jupiter, laat deze mensen hun zegeningen eens gaan 
tellen."



