
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De Leeuw, de Beer en de Vos 
Net op het moment dat een grote beer een verdwaald 
lammetje te grazen wilde nemen, sprong er vanaf de 
andere kant een leeuw tevoorschijn die dezelfde prooi 
wilde pakken. De twee vochten als razenden voor het 
lammetje, totdat ze allebei zo gewond waren dat ze op 
de grond vielen en niet meer verder konden vechten.


Juist op dat moment, kwam er een vos aanrennen. De 
vos greep het lammetje en maakte zich uit de voeten. 
De beer en de leeuw konden niets anders dan woedend 
toekijken.


“Het had zoveel beter geweest”, zeiden ze tegen 
elkaar, “als we vriendelijk met elkaar gedeeld hadden.”


