Ririro Sommige Honden vonden eens de huid van een Leeuw en begonnen er woedend met
hun tanden aan te scheuren. Een Vos zag ze toevallig en lachte minachtend.

D H "Als die Leeuw nog had geleefd", zei hij, "zou het een heel ander verhaal zijn geweest. Hij
e o n e n e n e zou jullie hebben laten voelen hoeveel scherper zijn klauwen zijn dan jullie tanden."
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