Ririro
De Ezel in de huid 
van een Leeuw￼
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Een Ezel vond eens de huid van een Leeuw die door een jager in het bos was 
achtergelaten. Hij deed de huid aan en vermaakte zich door zich in het struikgewas te 
verstoppen en plotseling te voorschijn te komen en naar de dieren te rennen, die zijn kant 
op kwamen. De dieren renden allemaal gelijk hard weg op het moment dat ze hem zagen.
De Ezel vond het zo leuk om de dieren van hem weg te zien rennen, alsof hij zelf koning 
Leeuw was, dat hij er niet van weerhouden kon worden om zijn vreugde uit te drukken, 
met een luid en ruw gebalk. Een Vos, die met de rest mee rende, stopte zodra hij de stem 
hoorde. Hij keerde zich om en toen hij bij de Ezel kwam, zei hij lachend:
"Als je je mond had gehouden, had je mij misschien ook bang gemaakt. Maar je hebt 
jezelf verraden met dat dwaze gebalk van je."￼
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