De Aap en
Kameel

e

Tijdens een groot feest, ter ere van Koning Leeuw, werd de Aap gevraagd om voor het
gezelschap te dansen. Hij danste als een ervaren danser en de dieren prezen hem
allemaal om zijn elegante en soepele bewegingen.

De lof die de Aap kreeg, maakte de Kameel jaloers.
Hij was er heel zeker van dat hij net zo goed kon dansen als de Aap, zo niet beter....

Dus baande hij zich een weg door de
menigte die zich om de Aap had
verzameld.

Hij ging op zijn achterpoten staan en
begon te dansen.

Maar de grote kolossale Kameel
maakte zichzelf echt erg belachelijk
toen hij zijn knoestige benen voor zich
uit schopte en zijn lange, onhandige
nek naar alle kanten draaide.
Bovendien hadden de dieren moeite
om hun tenen onder zijn zware hoeven
vandaan te houden.

Toen uiteindelijk één van zijn enorme
poten tot op een centimeter van de
neus van Koning Leeuw kwam, hadden
de dieren er schoon genoeg van.

Ze stormden woedend op de Kameel
af en dreven hem de woestijn in.

Kort daarna werden er versnaperingen aan het gezelschap geserveerd.

Deze bestonden voornamelijk uit gebakken kamelenbult en geroosterde kamelen-
ribben...



