
Ririro 

De Wolf en de 
Herder 

Een Wolf had lange tijd rond een kudde schapen gezworven en de Herder keek steeds 
heel angstig toe om te voorkomen dat hij een lam wegvoerde. Maar de Wolf probeerde 
geen kwaad te doen. In plaats daarvan leek hij de Herder te willen helpen om voor de 
schapen te zorgen. Uiteindelijk raakte de Herder er zo aan gewend om de Wolf te zien, dat 
hij vergat hoe slecht hij kon zijn. 

Op een dag ging hij zelfs zo ver dat hij zijn kudde onder de hoede van de Wolf achterliet 
terwijl hij een boodschap deed. Maar toen hij terugkwam en zag hoeveel schapen van de 
kudde waren gedood en waren weggevoerd, wist hij hoe dwaas het was om een Wolf te 
vertrouwen. 


